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NB  zondag 14 januari 2024   
Vandaag zondag 14 januari  gaat  in de morgendienst  Ds. mw. R. Agterhuis uit Ottoland  
voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Sjaak Kazen. 
 
Volgende week zondag 21 januari 2024     gaat in de morgendienst  Ds. G. den Hartogh 
uit Krimpen a/d IJssel  voor. 
Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Scott Baks. 
 
Collecte zondag 14 januari   
De opbrengst van de eerste collecte is voor Vrienden van de Hoop Dordrecht. Mensen die 

niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij 

De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.  Vrienden van De Hoop ondersteunt dat werk. Het 

gaat om hulpverlening die niet vergoed wordt door verzekeraars of de overheid zoals 

werkervaringsplaatsen of de inloophuizen. Samen helpen we mensen die worstelen met 

verslavings- of psychische problemen. Met uw bijdrage worden mensen met ontwrichte 

levens, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven. Alvast 

bedankt daarvoor! De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw 

bijdrage voor het Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van zondag 14 januari gaan met onze hartelijke groeten naar Jacolien Boer. 
De bloemen worden weg gebracht door Margreeth Aantjes. 
 
Geloofskracht 
Thuis trekken we de mutsen van ons hoofd. Mijn haar zit plat en zei zegt: “Mam, je moet je 
haar even scrunchen.” Ik denk dat ze bedoelt dat ik het even moet kneden? Of 
doorwoelen? Eerder deze week werd er een pakketje bezorgd en vroeg ze me of zij het 
mocht ‘unboxen’. Ik denk dat ik het zo ongeveer allemaal wel begrijp, maar echt vrolijk word 
ik er niet van. Wat nu als ik het verkeerd interpreteer? Voor je het weet heb je een 
meningsverschil. 
Volgende week staat het roepingsverhaal op het rooster. “Kom, volg Mij! Ik zal jullie vissers 
van mensen maken.” (Mk. 1: 14-20). Vissers van mensen. Ik denk dat ik dat ook ongeveer 
wel begrijp. Het zal heus niet zo zijn geweest dat Jezus aan die mannen vroeg om 
visnetten over de weg te spannen om mensen erin te verstrikken en zo te vangen. Het zal 
ook niet de bedoeling zijn geweest dat wij opgestapeld worden in het ruim van een schip. Ik 
denk eerder dat de aankomende discipelen beloofd wordt dat ze mensen kunnen 
overtuigen met de leer van Jezus en dat zij ze zo aan hen en aan het geloof kunnen 
verbinden. Dat de discipelen toegezegd wordt dat zij moeten gaan zoeken naar de juiste 
mensen in het water van de wereld. En dat ze die ook zullen vinden.  
Maar wat nu als ik het verkeerd interpreteer? Wat als ik de taal niet meer spreek? Het 
vriendinnetje dat mee was en ook haar muts heeft afgezet, begint verwoed in haar haar te 
kneden. Ik vraag of ‘scrunchen’ hetzelfde is als kneden. Twee paar vrolijke ogen lachen me 
uit. “Mam! Niet kneden, stylen!” Vriendinnetje en kind gaan naar boven en even later hoor ik 
de föhn. Stylen. Ik denk dat ik ongeveer wel begrijp wat ze bedoelen. 
Yvette Pors 
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Kerk-School-Gezinsdienst met Marcel en Lydia Zimmer 

Op zondagmorgen 28 januari bent u van harte welkom bij de Kerk-

School-Gezinsdiensten die in de kerken van Giessenburg en 

Giessen-Oudekerk gehouden worden. Het thema is dit jaar ‘Trek 

de wereld in!’ Op de verschillende basisscholen bereiden de 

kinderen zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. Marcel 

en Lydia Zimmer zullen met zang en muziek hun medewerking 

verlenen aan de dienst in de Maranathakerk. Wees welkom.   

Door middel van onderstaand leesrooster kunt u zich ook thuis 
voorbereiden: 
Maandag 22 januari      Handelingen 7:54-8:3    Saulus vervolgt de gelovigen  
Dinsdag 23 januari        Handelingen 9:1-22     De bekering van Saulus 
Woensdag 24 januari    Handelingen 16:6-15    Lydia gaat geloven 
Donderdag 25 januari   Handelingen 16:16-40   Paulus en Silas 
Vrijdag 26 januari          Handelingen 27:1-44    Schipbreuk 

Erwtensoep  
Zaterdag 3 februari a.s. wordt er weer de erwtensoepactie gehouden. We zijn op zoek naar 

vrijwilligers van jong tot oud om deze actie weer tot een succes te laten worden. Geef je op 

bij Geri de Rover (tel. 06-42071477) of bij Wim van Oosterom (tel. 06-20442084) 

Rondreis door de Bijbel 2024 

Ook in 2024 staan er weer enkele thema-avonden gepland met dit jaar als onderwerp:  De 

Pentateuch 

De geschiedenissen van Adam en Eva, van Jozef, van Abraham, van Mozes, wie kent ze 

niet?  We lezen over hen in de eerste vijf boeken van ons Oude Testament. 

Maar wat is de doorgaande lijn in de geschiedenis van al deze verschillende mensen? 

En wat is het belangrijkste onderwerp in deze vijf boeken? Dat is natuurlijk God zelf: hoe Hij 

zich openbaart en hoe Hij gekend wil zijn door zijn schepping. Vele thema’s en lijnen die we 

later in de Bijbel tegenkomen, worden in de Thora, en dan met name in Genesis, opgestart. 

Deze eerste vijf boeken worden de Thora genoemd, wat onderwijzing of instructie betekent. 

De Griekse benaming voor deze eerste vijf boeken is Pentateuch, wat ‘vijf boeken’ 

betekent. 

Deze vijf boeken vormen samen één geheel en één belangrijk fundamenteel verhaal: 

• De Pentateuch begint met een woeste donkere doodse aarde, waar God orde, licht 
en leven in aanbrengt en de eerste mensen in een tuin laat wonen. Deze mens 
maakt helaas een ongehoorzame keus door van de verboden boom te eten. 

• De Pentateuch eindigt met de toespraak van Mozes in Deuteronomium, waarin hij 
het volk op het hart drukt om God in het beloofde land gehoorzaam te zijn. 

Zo is de boodschap van de hele Pentateuch of Thora ingekaderd in de keus waar mensen 

voor geplaatst worden, en de oproep is: laat elke generatie voor God kiezen, bij Hem is het 

goede leven. Hoe actueel is dat! 

Dit jaar gaan we met de Rondreis ons in deze vijf boeken verdiepen. De volgende indeling 

wordt gehanteerd (onder voorbehoud): 

• Op 15 februari richten we ons op Genesis en het wereldbeeld van die tijd. 
• Op 29 februari staan Exodus, Leviticus en Numeri centraal, met een nadruk op het 

verbond en de relatie met God.                                                                      
• Op 21 maart is Deuteronomium het hoofdonderwerp, wat wil Mozes nou eigenlijk 

met zijn lange toespraak bereiken? Daarnaast blikken we terug op het geheel van 
de Pentateuch. 
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De presentatie van deze avonden is weer door Metta Wierenga. 

 

Locaties:  

15 februari   - Giessen Oudekerk, de Oude School 

29 februari  -  Giessenburg, De Rank 

21 maart     -  Giessenburg, de Stigt  

 

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

Einde ca. 22.00 uur. 

Eigen bijdrage € 5 per avond 

  

Graag vooraf aanmelden via een mail naar scriba.pkngiessenburg@gmail.com 

Van Harte Welkom ! 

Beschikbare hulpdiensten  
Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp 
en ondersteuning of ontbreken financiële mogelijkheden. Als u hulp nodig heeft dan kunt u 
altijd contact opnemen met de Diaconie zodat zij met u kunnen kijken welke mogelijkheden 
er geboden kunnen worden. Hieronder vindt u een aantal organisaties waar u met een 
hulpvraag terecht kunt: 
  

Diaconie Gereformeerde Kerk 

Giessenburg 

diaconie.pkngiessenburg@gmail.com  06 - 51 52 76 90 

Diaconale hulpdienst hulpdienst@giessenburg.nl  0184 - 65 13 88 

Sociaal Team Molenlanden sociaalloket@jouwgemeente.nl   088 - 75 15 100 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik leenenwilverhaar@msn.com  06 - 45 55 27 79  

Stichting Schuldhulpmaatjes shmmolenlanden@gmail.com  06 - 12 68 44 83 

Stichting Welzijn Molenlanden info@welzijnmolenlanden.nl  085 - 00 66 089 

Stichting Anders jvanhoorne@stichtinganders.nl  06 - 22 15 02 91 

 

Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
Data ter herinnering 
26 januari   Maandsluiting Bredero’s Hof  19.00 met ds. Y. Pors 
28 januari   Kerk School Gezinsdienst met Marcel en Lydia Zimmer  
3 februari   Erwtensoep actie 
15 februari   Rondreis door de bijbel, Giessen Oudekerk, De Oude School 
29 februari   Rondreis door de bijbel, Giessenburg, De Rank 
21 maart   Rondreis door de bijbel, Giessenburg, De Stigt  
     
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 21 januari  
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag19  januari   20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail:  Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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